
Waarom Gent
de max is 

Wereldstad in zakformaat
Toegegeven, Gent is klein. Je fietst op 
een half uur van de ene kant van de 
stad naar de andere. Maar we zijn groots 
in ons denken en doen. We kennen geen 
grote afstanden en geen gescheiden 
werelden. Alles en iedereen is 
superbereikbaar. En al zijn we met niet 
zo heel veel, we spreken veel 
verschillende talen: 1 op 3 Gentenaars 
heeft roots buiten België.

Waar we alles samen doen

Onze stad is een magneet voor talent 
uit de hele wereld. Een bruisende 
cultuurscene, een rist gerenommeerde 
kennisinstellingen en innovatieve 
bedrijven zorgen voor een open en 
creatieve sfeer. Gentenaars zijn rebelse 
vernieuwers, maar we laten niemand 
achter. We halen alles uit de kast om de 
stad samen te maken.

Op onze eigen manier

Een fiere stad die altijd zijn eigen koers 
heeft gevaren. Een stad waar je mag zijn 
wie je bent, waar ruimte is om ‘anders’ 
te denken en je eigen pad te volgen. We 
roeien dapper tegen de stroom in als we 
denken dat dat de juiste richting is.
Geen toeval dat Gent zich tot 
vegetarische hoofdstad én de eerste 
autodeelstad van Europa mag kronen.


